
Orgel 
Ondertussen dragen we de kruisjes mee  
van wie we vorige maand afscheid namen in deze kerk. 

We gedenken 

Welkom 

Lied 

Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 

Bidden om Gods nabijheid 
Onze wijn is bijna op.  
Jezus, wij hebben verdriet  
omdat mensen uit onze kring gestorven zijn.  
Doe hen opstaan, laat hen delen in uw licht. 
Laat in ons een blijvende band met hen groeien. 

2de zondag c-jaar 
19 januari 2025. 

Durf er een feest van maken 



Onze wijn is bijna op. 
Jezus, wij hebben het moeilijk  
met wat in de wereld gebeurt. 
Mensen zijn slachtoffer van geweld en armoede. 
Wees die mensen nabij en geef hen toekomst. 

Onze wijn is bijna op. 
Jezus, we hebben het moeilijk als structuren, 
ook in de kerk, 
voorgaan op het echte leven  
van geloofsgemeenschappen. 
Inspireer ons vanuit het evangelie 
om verder te groeien als kerkgemeenschap. 

God, doe ons beseffen  
dat er meer in ons leeft  
dan wij vermoeden. 
Wakker het goede in ons aan 
en vul de lege kruik van onze hoop  
met het beste van uw liefde. Amen. 

Eer aan God 

Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 

Gebed 
Heer God, vandaag vieren wij dankbaar 
dat Gij het water van ons dagelijks leven  
verandert in feestelijke wijn. 
Laat ons niet vergeten dat Gij altijd opnieuw  
op weg gaat met ons 
en kleur en smaak wilt geven aan ons leven. 
Dat vragen wij U, niet alleen voor onszelf maar 
ook voor alle mensen hier aanwezig. Amen. 

Inleiding op de lezingen 

Eerste lezing 1 Korintiërs 12, 4 - 11 

Orgel 



Moment voor de kinderen 

Evangelie  
Johannes 2, 1-12 
Jezus, ik denk aan Jou 
Jezus, ik spreek met Jou 
Jezus, ik hou van Jou. 

Lied melodie: de vreugde voert ons ... 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 

Homilie 

Voorbeden 
Zes kruiken die gevuld kunnen worden. 
De eerste kruik vullen we met: 
‘wat Jezus ook vraagt, doe het maar’. 
Willen we Jezus vraag beantwoorden  
door te luisteren naar mensen.  
Door aandacht te geven aan iedereen,  
zonder vooroordelen of angst. 
Om zo mensen te laten voelen  
dat ook zij ‘kinderen van God’ zijn. 
Laten wij bidden: 

De tweede kruik vullen we met vertrouwen: 
vertrouwen dat samenleven met mensen  
goed en deugddoend kan zijn. 
Dat er een eenheid mag zijn  
tussen alle christenen,  
dat we de regels die deze eenheid  
in de weg staan, overboord gooien  
zodat er een hechte samenleving ontstaat. 
Laten wij bidden: Dat kome, heden over ons, … 

De derde kruik vullen we met ‘verwondering’. 
Dat we terug kunnen verwonderd zijn  
over het mooie rondom ons. 
Dat we God dankbaar zijn  
voor het wonderlijke van nieuw leven. 
Dat we beseffen dat na de winter,  
waarin alles doods lijkt, 
nieuw leven komt in al zijn pracht.  
Dat we mogen vertrouwen dat het leven  
van onze overledenen (…) 
niet voor niets geweest is  
en dat ze nu verder leven in Gods heerlijkheid. 
Laten wij bidden: Dat kome, heden over ons, … 



De vierde kruik vullen we met warmte. 
Dat we samen zorgen  
voor een warme samenleving.  
Dat er kan gevierd worden  
en niemand in de kou blijft staan. 
Dat alle haat en na-ijver mag verdwijnen  
zodat er geen reden is om tot oorlog te komen. 
Laten wij bidden: Dat kome, heden over ons, … 

De vijfde kruik vullen we met liefde. 
Liefde tot het uiterste. 
Die liefde waarmee God ons steeds omringt. 
Dat zijn liefde in ons neerdaalt als een zaadje, 
zodat het in zijn Kerk  
en in ieder van ons afzonderlijk,  
nieuw leven kan teweeg brengen. 
Dat Gods rijk van liefde mag waar worden. 
Laten wij bidden: Dat kome, heden over ons, … 

De zesde kruik vullen we met ons hart. 
Dat we leren kijken met de ogen van het hart.  
Dat we ontdekken  
dat de schepping telkens opnieuw gebeurt  
wanneer leven en vreugde doorgegeven worden, 
wanneer zichtbaar wordt  
dat mensen met God verbonden zijn. 
Dat wij als gemeenschap die hartelijkheid  
laten voelen aan allen met wie onderweg zijn. 
Laten wij bidden: Dat kome, heden over ons, … 

Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God  
die met mensen op weg gaat,  
die van mensen houdt,  
die mensen aan mensen toevertrouwt,  
die ons Jezus zijn Zoon heeft gezonden. 

Ik geloof in de verrezen Christus. 
Op zijn woord willen wij  
dienaren zijn voor elkaar. 

Ik geloof in zijn droom:  
mensen gelukkig maken  
in een wereld van vriendschap en liefde. 

Ik geloof in Gods Geest die ons tot liefde roept.  
Hij schenkt ons aan elkaar  
als licht en hoop, als brood en wijn. 
Hij roept ons samen in deze gemeenschap. Amen. 

Offerande  
Ook vandaag kan je je bijdrage bezorgen, 
via het mandje of via de QR code. 
Het bedrag kan je zelf bepalen. 
Dank om onze geloofsgemeenschap  
ook op deze manier te steunen 



Gebed over de gaven 
Goede God,  
Gij nodigt ons uit aan uw bruiloftsmaal 
waar de waterkruiken gevuld zijn  
met kostbare wijn. 
Dat hebben wij mogen zien in Kana, 
en zo zijn wij ook hier samen. 
Wij bidden U: 
maak deze gaven van brood en wijn 
tot tekenen van uw blijvende aanwezigheid 
in ons midden. 
Dat vragen wij door Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Er is zo veel, Heer, in deze wereld, 
dat ons bezorgd maakt: 
er is strijd tussen mensen, 
er is armoede en veel lijden, 
er is onrecht bij klein en groot. 
En wijzelf zijn maar gewone mensen, 
beperkt en vaak machteloos. 

Daarom, Heer God, toon ons uw goedheid, 
zoals die verschenen is in Jezus,  
uw liefste Zoon onder de mensen. 
Hij besteedde al zijn energie  
aan het geluk van anderen. 
Hij deelde met hen het dagelijks brood, 
de kleine vreugden,  
maar ook het stil verdriet. 
Hij richtte hen op door zijn woord  
en door zijn liefdevolle nabijheid. 
Hij heeft zijn hele leven met hen gedeeld 
tot het bittere einde toe. 

Maar Gij hebt Hem verheven  
in de heerlijkheid van de verrijzenis. 
Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden: 

Here der Heren, 
Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lof zingen, 
rots aller eeuwen, U bent mijn vesting, 
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon. 
Eer aan de Geest, U heb ik lief. 
Eer aan de Vader  die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één. 
U alleen, U heb ik lief. 



God, wij zijn hier samen op Jezus’ uitnodiging. 
Wij vinden elkaar rond deze tafel 
en worden stil bij wat Hij heeft gedaan. 
Zijn afscheidsmaal staat ons nog steeds voor ogen. 
Op die laatste avond (…). 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, verkondigen wij 
de dood des Heren, totdat Hij komt. 

Zo vertellen wij elkaar de blijde boodschap: 
dat Jezus leeft in ons hier bijeen. 
Hij is het brood waarnaar velen hongeren, 
Hij is de vreugdewijn voor het feest  
dat eenmaal komen zal over de aarde. 

Wij bidden U, God, 
laat de Geest van Jezus over ons komen. 
Geef ons aandacht voor elkaar: 
voor hen van wie wij heel veel houden, 
maar ook voor hen  
die wij niet sympathiek vinden  
of die wij uitsluiten. 
Maak ons even gastvrij als Jezus. 

Onze Vader 
Dat uw naam mag klinken  
alle dagen van ons leven,  
als een zegen voor alles wat leeft. 

Dat uw rijk zichtbaar mag worden 
in ons zoeken naar gerechtigheid, 
in ons geloof dat bergen verzet.  

Dat uw wil mag geschreven zijn in ons hart; 
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.  

Wees voor ons dagelijks brood,  
dat wij delen met anderen.  
Wees voor ons vergeving en verzoening;  
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw  
en help ons anderen hun fouten te vergeven. 
Amen. 

Gebed om vrede 
Leven  
met veel verschillende mensen om ons heen, 
met zo vele karakters en meningen, 
is niet vanzelfsprekend. 
Vrede is soms dichtbij, dan weer veraf. 
Daarom bidden wij: 

Heer Jezus, uw liefde laat ruimte  
voor verschillen tussen ons. 
Schenk ons uw mildheid  
die de weg naar vrede brengt, 
Gij die de vrede zelf zijt. 
Laat ons samen het bruiloftsfeest vieren. 



Communie 

 
Gebed 
Gij, vreemde Gast op de bruiloft in Kana, 
Gij, Gastheer voor ons aan deze tafel, 
wij willen U gastvrij ontvangen 
in ons huis, in ons leven. 
Blijf ons inspireren 
als wij werken,  
als wij liefhebben, 
maar ook als wij U onverschillig de rug toekeren 
of geen aandacht hebben voor anderen. 
Als onze wijn verwatert, 
als onze liefde verflauwt, 
onze inzet voor een warm menselijke samenlev-
ing wegebt, 
zorgt Gij voor nieuwe wijn  
en maakt ons leven tot een feest voor anderen. 
Daar durven wij op vertrouwen. Amen. 
 
Mededelingen 

Om in stilte te lezen 
Een mens heeft vaak meer nood aan een goed woord 
dan aan een geschenk. 
Een mens heeft vaak meer honger naar genegenheid 
dan naar brood.  
Een mens heeft vaak meer pijn door onbegrip  
dan door een wonde.  
Een mens heeft vaak meer vreugde bij een vriend  
dan op een feest.  
Een mens heeft vaak meer aandacht voor het grote 
dan voor het kleine.  
Een mens heeft vaak meer fouten door onmacht  
dan door onwil. 
Een mens heeft vaak meer te zeggen met een blik  
dan met woorden. 
Een mens heeft vaak meer te dragen in zijn hart  
dan in zijn handen.  
Een mens heeft vaak meer gebeden in de stilte  
dan wij vermoeden.  
De mens is vaak anders  
dan hij zich voordoet. 

Huiskamergesprekken op Tereken 
In kleine kring, in een huiselijke seƫng, 
en op een ongedwongen manier 
iets van ons leven, onze gedachten, 
onze ervaringen en ons geloof  
met elkaar delen. 
 
Help je ons mee denken hoe we dit  
uitwerken? Het is immers nieuw voor ons allemaal. 
Laat het weten aan Lieve of Agnes M. 



Lied 

 
Zending en zegen  

Zaterdag 25 januari - 15u30 
Herinneringsviering voor overleden (sterren)kinderen  
in de kerk. Kan je helpen? Geef je naam door via de 
lijst achteraan bij het koffiehoekje aub. 
 

Zaterdag 25 januari - 20u00 
Concert door Dulcisona, een koor  
olv onze organist Hera Wykers:  
in de kerk van Wondelgem.  
Rijden we er samen heen? 
 
Vrijdag 31 januari: 16u- 17u30 
Buurtdrink in het Welzijnshuis, gratis 
koffie en pannenkoek. Zien we elkaar 

PELGRIMS VAN HOOP in Sint-Niklaas: 
· Vrijdag 24/01-18u30: oecumenische  

viering in de Stationstraat 27 
· Zaterdag 01/02: 14u30: tocht van hoop,  

met getuigenissen, start aan de dekenij (tot 17u). 
· Donderdag 27/02: film The Way, H. Familiekerk 
· Zaterdag 01/03: Taizéviering, Sint-Jozefkerk 
· Donderdag 20/03: Getuigenis over haar pelgrims-

tocht naar Compostela door Anneleen De Beule. 
Alles is gratis, enkel doorgeven dat je komt om een idee  
te hebben van het aantal: tom.vercauteren77@skynet.be 


